Werkvorm 5

Spoken word: ‘Dit is niet mijn land’

Dit is niet mijn land

Ik ben hier niet meer thuis dan jij

Omdat ik hier ben geboren en jij hier bent gestrand

Of... zomaar aanbeland

Zomaar aan komen waaien op zoek naar vrede en rust

Of: op zoek naar je kind, die je de laatste keer zag in de branding voor de kust

Tranen branden in m’n ogen als ik zoek naar woorden

Gelukzoeker noemen ze je. Alsof ze niet willen weten wat je onderweg bent verloren.
Berooid. Beroofd van je gezin, je geld, je waardigheid

In de steek gelaten door een overheid die juist is aangesteld om de zwakke te beschermen
Maar ze beschermen de grenzen en niet de mensen

De mensen, die de dupe zijn geworden van een conflict waarin een dictator flikt wat 'ie wil
Flikker toch op.

Dit is niet mijn land

Een land van opgeblazen meningen: wij tegen zij

Zei ons niks totdat zij ineens zeiden dat wij naief zouden zijn

De vluchteling is immers verantwoordelijk voor de staat van de verzorgingsstaat

En een viuchtkerk als vluchtoord staat inmiddels gelijk aan landverraad

Dit verraadt weinig historisch perspectief

Als je de ander altijd alles kwalijk neemt, ben jij de dief

Ik mis compassie, medeleven

Ik wil meer dan samen leven

Ik wil samen eten

Samen het brood breken, de wijn nemen

Samen bidden, samen spreken

Voor hen die niet gehoord worden als anderen schreeuwen

Dit is niet mijn land, ik wil het delen

Want dat wat ik heb, heb ik ook maar gekregen



